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Voor de dienst luisteren we naar orgelspel



Welkom en mededelingen

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars
Zingen Lied 280: 1,3,4en5

1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit

en wekt in ons het lied.

3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,

waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5 Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat

en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam: ik zal er zijn,

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

V: die de wereld en ons mensen draagt.

A: EN ONS VRAAGT OM IN ZIJN SPOOR TE LEVEN.
V: De Heer is met u en jullie allen.

A: ZIJN VREDE OOK MET U. AMEN.



Zingen Psalm 138 :1en 2, Nieuwe Psalmberijming

1. Ik loof U, HEER, met hart en ziel.
Terwijl ik kniel zal ik U eren.

Mijn loflied hef ik dankbaar aan

ten overstaan van wie regeren.

Ik buig mij richting uw paleis.
Uitbundig prijs ik al uw werken.

Toen ik U riep, hebt U verhoord.

U hield uw woord door mij te sterken.

2. Laat vorsten zien, HEER, wie U bent;
maak U bekend op heel de aarde.

Wie eens uw stem gehoord heeft, kan

niet anders dan uw macht aanvaarden.
Laat leiders zingen, wereldwijd:

‘Zijn majesteit is hoogverheven.

Hij is dichtbij voor wie Hem eert,

maar Hij negeert wie koppig leven.’

Kyriegebed
Glorialied 704: 1,2 en 3 (staande)

1 Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart

en milde vrede geven.

Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,



is hier en overal
een helper die beuvrijdt.

3 Lof, eer en prijs zij God

die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer,

de toekomst is zijn rijk.

WOORD

Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen

Voor de kinderen

Schriftlezing: Filippenzen 4: 4t/m 9, NBV21, door de lector

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

6 Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u
nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.

7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en
gedachten in Christus Jezus bewaren.

8 Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel,
rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is
en lof verdient.

9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten
zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

Zingen Lied 528: 3,4en5

3 God van God en licht van licht,

aller dingen hoeder,

heeft een menselijk gezicht,

aller mensen broeder.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

4



Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

4 Wil daarom elkander doen

alle goeds geduldig.

Wees elkaar om zijnentwil

niets dan liefde schuldig.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

5 Wees verheugd, van zorgen vrij:

God die wij aanbidden

is ons rakelings nabij,

wonend in ons midden.

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen Gezongen geloofsbelijdenis, tekst Mirjam Sloots, melodie Lied 913:

1, Ik geloof in God de Vader,

Hij die heel de schepping draagt.

Als een vriend komt Hij ons nader
wanneer wanhoop ons belaagt.

Hij doorgrond en kent ons leven

en wij zijn door Hem aanvaard.

Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden
want wij zijn Hem alles waard.

2, Ik geloof in Jezus Christus,

Zoon van mensen, Zoon van God,
die als broeder ons nabij kwam
toen Hij droeg het menselijk lot.
Hij leerde ons dienstbaar leven:
kiezen voor de minste mens.

Zelfs de dood hield Hem niet tegen
want ‘verzoening’ was zijn wens.



3, Ik geloof de Geest die heilig

als een vuurgloed ons verwarmt.
Die ons troost en steeds bemoedigt
als het leven ons verlamt.

Gods Geest wil ons inspireren

zo verfrissend als de wind.

Als een bron wil zij ons voeden

die gemeenschap samenbindt.

ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, “Onze Vader”

Collecten

1¢ collecte voor Missionair werk (L)
2¢ collecte voor Diaconie
3¢ collecte voor Onderhoud kerken

Tijden de collecten zingen we 3 maal “Ubi Caritas” lied 568a

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 418:1,2en3

1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,

dan zal ons geen macht

uit elkander drijven.

Zijn wij in U een,

samen op uw wegen

dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.



2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen

naar wie vrede vragen.

Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, —
vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat

Gij in onze handen,

dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede

ons hart rusten mag.

Zegen, gezongen Amen

A - men A - men. A - men.

MEDEDELINGEN
Koffiedrinken
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken en
elkaar te ontmoeten.

Kerkdiensten
Zondag 3 mei 2026 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In deze dienst
gaat ds. Hans de Bie voor.



Open Kerk, 2 mei 2026, Sint-Martinuskerk, 10.30 — 13.00 uur

Een nieuwe lente: nieuwe plantjes!

Ook dit jaar zijn er weer stekjes- en plantjes te koop bij de Open Kerk in de St.
Martinuskerk. Voor een klein prijsje fleurt u uw tuin of woonkamer weer op!
Of, heeft uzelf stekjes of plantjes voor het goede doel, dan kunt u ze vanaf
10.00 uur brengen!

De opbrengst is voor onze kerk.

En natuurlijk is er zoals elke Open Kerk zaterdag weer een kop koffie of thee
met een koekje.

Ook de boekenkast staat er (voor het Bangladesh-project) en de tafel met
fleurige spulletjes van de handwerkgroep.

ledereen van harte welkom zaterdag 2 mei van 10.30 - 13.00!

Volg ons op: facebook (@pghnv) en Instragram (@pknhnv) of www.pghnv.nl/
Berichtjes sturen naar: communicatie@pghnv@gmail.com
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